Vriendin liep een dagje mee met een dierentolk
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Mieke (52) en Nathalie (39) zijn dierentolk. Zij kunnen communiceren
met dieren, maar volgens hen kan iedereen dat leren. Omdat ze zo
veel mogelijk mensen willen leren communiceren met dieren, geven
ze cursussen. “Dieren hebben een stem die door mensen vaak niet

wordt gehoord.”

ussen de uitgestrekte weilanden rond
Haaksbergen ligt de boerderij van Mieke.
Mieke woont daar met haar honden, kat-
ten en ezels en ze geeft cursussen. Cursussen
van vier dagen, om te leren praten met dieren.
Volgens Mieke kunnen dieren namelijk heel
goed praten. “Dieren kunnen vertellen of ze
gelukkig zijn of niet. Wat ze nodig hebben, hoe
hun omgeving eruitziet. En als ze zoek zijn,
kunnen ze aangeven wat er is gebeurd en of ze
nog in leven zijn. Mensen, maar ook dieren,
kunnen op telepathisch niveau met elkaar
communiceren. Het vergt wel wat training om
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dit onder de knie te
krijgen, maar in al die
jaren dat ik cursussen
geef, heb ik gezien dat
iedereen die zijn hart
durft open te stellen en
leert vertrouwen op zijn of
haar intuitie, het kan.” Mieke
kan zich als geen ander voor-
stellen dat mensen het
vreemd vinden als ze vertelt
over ‘pratende dieren’ alsof
het de normaalste zaak van de
wereld is. Een jaar of tien
geleden moest ze niets van
spiritualiteit hebben, ze was
druk bezig met haar eigen
bedrijf in de financiéle wereld.
Totdat ze toevallig met haar
schoolgaande dochter mee-
ging naar een cursus. En iets
meemaakte wat haar hele
wereldbeeld op z'n kop zette.
Terwijl collega-dierentolk
Nathalie een groep cursisten



begeleidt die vandaag de cursus Communice-
ren met dieren afrondt, blikt Mieke in de
gezellige woonkeuken terug op haar opvallen-
de carriereswitch. Mieke: “Mijn dochter was op
zoek naar het onbekende. Ze wilde een cursus
volgen om te leren haar brein optimaal te
gebruiken. Voorwaarde was wel dat één van
haar ouders de cursus ook zou volgen. Ik gaf
me daarom samen met haar op, maar als ik
van tevoren had geweten dat de training een
spiritueel karakter had, zou ik dat nooit heb-
ben gedaan. Want het ging niet alleen over het
gebruiken van je hersenen, we leerden ook
telepathisch contact te maken met mensen.
Met moeite lukte het mij mijn sceptische hou-
ding tijdens de cursus opzij te schuiven en
mee te doen met de oefeningen. Gelukkig
maar, want vooral de laatste oefening zou mijn
leven een totaal andere wending geven. Ik
kreeg een foto van een vrouw met alleen haar
naam en woonplaats. Ik vertelde wat er in me
opkwam en wat ik voelde. Dat was allemaal
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puur intuitief, ik kende deze
vrouw helemaal niet. Maar ik
kon heel specifieke informatie
geven, zoals op welke plaats
in haar rug ze last had van
een hernia. Na afloop was ik
met stomheid geslagen. Alles
wat ik had gezegd, bleek te
kloppen! Vanaf dat moment
ben ik me verder in het onder-
werp ‘telepathie’ gaan verdie-
pen. Ik vond het té bijzonder
om er niets mee te doen.”
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Mieke leerde dat alles uit
energie bestaat en dat mensen
hier als het ware op in kun-
nen ‘tunen’ om deze energie
te lezen. Ze leerde zelfs om
op afstand met mensen te
communiceren. Toch had dit
telepathische contact tussen
mensen niet haar specifieke
interesse. Mieke: “Ik heb altijd
dieren willen helpen. Als
klein meisje had ik thuis een
heuse EHBO-post. Als er weer
eens een eendenkuikentje zijn
moeder kwijt was, werd het
naar mij gebracht omdat men-
sen wisten dat ik van dieren
hield. Toen ik me verdiepte in
communiceren met dieren,
ontdekte ik dat dat op dezelf-
de wijze gebeurt als mensen
die met elkaar telepathisch
contact hebben. En dat dieren
het ontzettend fijn vinden om
gehoord te worden. Dieren
hebben een stem, maar die
wordt door mensen vaak niet
gehoord. Zonde, want veel
probleemgedrag kan worden
voorkomen of opgelost als er
goed naar dieren geluisterd
wordt. Veel mensen die niet
wisten waarom hun dier zo
ongelukkig, gestrest of ziek
was, kwamen bij mij voor een
consult. Inmiddels was ik
namelijk met mijn zaak
gestopt om fulltime als
dierentolk te werken. De
ontmoetingen met de dieren
zijn altijd bijzonder. Zo sprak
ik eens een poes die was
gestopt met eten nadat ze
door een hond was aangeval-
len. Na negen weken was ze
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zo vermagerd dat het niet lang meer zou duren
of ze zou sterven. Ten einde raad kwam haar
baasje bij mij omdat de dierenarts haar niet
kon behandelen. Toen ik contact maakte met
de poes, vertelde ze dat ze zo geschrokken was
dat ze niet meer wilde leven. Ik maakte haar
duidelijk dat haar baasje haar niet kon missen
en vroeg haar wat er moest gebeuren zodat ze
weer wilde leven. De poes gaf aan dat ze niet
meer onder dwang gevoerd wilde worden. In
een poging de poes te laten eten stopte haar
baasje namelijk brokjes in haar bek. Daar
kreeg de poes nog meer stress van. Ik beloofde
dat ik dit zou doorgeven op voorwaarde dat ze
als tegenprestatie die dag een paar brokjes zou
eten. Wat was haar baasje verbaasd toen ze
haar poes uit zichzelf zag eten!

Ook kwam er eens een gezin bij me omdat hun
kat zoek was. Toen ik contact met hem legde,
liet hij me zien dat hij op adem kwam op een
boerderij. In het gezin was net een kindje
geboren en de kat vond het thuis te druk. Hij
gaf aan dat hij goed verzorgd werd en na een
paar maanden weer terug zou keren. En inder-
daad, hij kwam terug, weldoorvoed en geurend
naar stro.”

Kracht

O

Mieke is ervan overtuigd dat de wereld beter
wordt als meer mensen leren praten met die-
ren. Mensen, dieren en zelfs planten bestaan
volgens Mieke allemaal uit energie. Als men-
sen contact met planten of dieren willen
maken, moeten ze weer gaan voelen in plaats
van denken. Dit heeft een ontspannende wer-
king op lichaam en geest. Het is Miekes missie
geworden hier zo veel mogelijk mensen bewust
van te maken. Sinds 2006 geeft ze daarom
cursussen om mensen met dieren te leren
communiceren. Het voornaamste wat Mieke
de cursisten leert, is goed om te gaan met hun
eigen energie. “Het klinkt misschien vaag,
maar ik ben ervan overtuigd dat gedachten
ook energie zijn. Omdat dieren hier extreem
gevoelig voor zijn, moeten gedachten een posi-
tieve lading hebben. Als ze negatief zijn, kun-
nen ze een dier angstig of zelfs ongelukkig
maken. Dieren vangen snel gedachten op, dus
het is belangrijk dat ze altijd opbouwend zijn.
Een simpel voorbeeld: stel, je rijdt langs een
vrachtwagen die volgepakt is met varkens die
naar de slacht worden gebracht. Als je maag
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ineenkrimpt en je denkt ‘Wat
afschuwelijk!, maak je ze nog
banger dan ze al zijn. Als je
langsrijdt en denkt ‘Wat zijn
jullie toch dappere dieren’,
geef je ze kracht. Je kunt
alleen dieren helpen als je je
energie op een positieve
manier inzet. Dit leren we de
cursisten, maar even belang-
rijk is het dat de cursisten
zich ook weer af kunnen slui-
ten. Want als je de hele dag in
verbinding staat met alles en
iedereen, wordt het te veel.”

Inmiddels geeft Mieke de
cursussen niet meer alleen.
Ze wordt bijgestaan door
Nathalie, die zo onder de
indruk was na een consult bij
Mieke, dat ze een cursus bij
haar ging volgen en inmiddels
zelf dierentolk is. Terwijl de
cursisten bezig zijn met de
laatste oefening, het telepa-
thisch contact maken met een
dier op een foto, vertelt
Nathalie hoe ze Mieke ont-
moet heeft: “Mijn hond Roé
was mijn grote vriendin. Toen
ze steeds vaker moe werd en




weinig lol meer in het leven
leek te hebben, zat ik met
mijn handen in het haar. Want
de dierenartsen die ik consul-
teerde, konden geen oorzaak
vinden. In diezelfde periode
zag ik een tv-programma over
een dierentolk. Tk moest erom
lachen, maar toch ging ik die-
zelfde avond nog op internet
op zoek naar informatie. Zo
kwam ik bij Miekes site. Ik
weet nog dat haar uitspraak
‘Tk sta tot aan mijn knieén in
de klei en ik praat met dieren’
me erg aansprak. Mieke is
niet zweverig en gaat heel
praktisch te werk. Toen ik een
consult aanvroeg, hoefde ik
alleen een foto van Roé te
sturen met haar naam,
geboortedatum en woonplaats.
Mieke legde daarna telepa-
thisch contact. Van het ver-
slag dat ze maakte, sloeg ik
steil achterover. Mieke kwam
met controleerbare feiten die
allemaal klopten. Zo vertelde
ze me dat het lievelingsspeel-
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tje van Roé een klein speelgoedbeertje is! Ook
vertelde ze wat haar zo ziek maakte: Roé kon
de voeding die ze kreeg niet verdragen. Nadat
ik overstapte op ander voer, had ik mijn blije
en gezonde hond weer terug. Ik was z6 onder
de indruk dat ik een cursus bij Mieke volgde
en haar zelfs ging helpen. Uiteindelijk heb ik
mijn baan als jeugdhulpverlener opgegeven om
ook als dierentolk te werken.”
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Op de laatste cursusdag gaan de cursisten
elkaars huisdieren ‘lezen’. Iedereen heeft een
foto van zijn of haar kat of hond mee en geeft
deze foto aan een medecursist. Vervolgens pro-
beren de cursisten hun hoofd ‘uit te schakelen’
en alleen maar te voelen. Als het goed is, krij-
gen ze dan informatie door over het dier en
kunnen ze er van alles over vertellen. Op de
tafels liggen vellen papier met roze stippen.
Voor alles wat de cursisten konden vertellen
over het dier, en wat ook nog klopte natuurlijk,
krijgen ze een roze stip. Alle vellen zijn vol.
Indrukwekkend! Als de cursus afgelopen is,
praat een groepje na. Tijdens de vier dagen op
de boerderij hebben ze voornamelijk geoefend
in luisteren naar hun gevoel en in niet denken.
Iets wat dieren van nature doen, maar wat
voor mensen nog knap lastig is. De één wilde
contact met haar overleden hond, de ander
wilde meer met paardentherapie doen en weer
een ander vindt de cursus interessant omdat
hij honden traint. Maar allemaal hebben ze
geleerd wat ze altijd al heel graag wilden leren:
praten met dieren. Nadat de ezels een dikke
knuffel hebben gekregen, de hond en de katten
een aai en Mieke en Nathalie een stevige hand-
druk of zelfs een omhelzing, gaan ze naar
huis. Een enorme ervaring rijker, want wat
hebben dieren toch veel te vertellen.
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